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Handelingen 1:8 

“U zult Mijn getuigen zijn, 
zowel in Jeruzalem 

als in heel Judea en 

Samaria en tot aan het 

uiterste van de aarde.”



Een

ongewone

route and 

roeping





“Begrijpt u 

ook wat u 

leest?” 

Handelingen 8:30



En het Schriftgedeelte dat hij las was dit:

“Hij is als een schaap naar de slachting 
geleid en zoals een lam stemmeloos is bij 
de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet 
open. 

In Zijn vernedering is Zijn oordeel 
weggenomen en wie zal over Zijn 
geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt 
van de aarde weggenomen.”

Hand. 8:32-33
“Begrijpt u 

ook wat u 

leest?” 

Handelingen 8:30



“En Filippus deed 

zijn mond open 

en, uitgaande van 

dat Schriftwoord, 
verkondigde hij 

hem Jezus. ”

Handelingen 8:35



Onze ziekten heeft Híj op Zich genomen.

Onze smarten heeft Hij gedragen. 

Hij is om onze overtredingen verwond, 

om onze ongerechtigheden verbrijzeld. 

De straf die ons de vrede aanbrengt, 
was op Hem, 

en door Zijn striemen is er voor ons 
genezing gekomen.

JESAJA 53:4-5 “Begrijpt u 

ook wat u 

leest?” 

Handelingen 8:30



Wij dwaalden allen als schapen, 

wij keerden ons ieder naar zijn 

eigen weg. 

Maar de HEERE heeft de 

ongerechtigheid van ons allen op 

Hem doen neerkomen.

Als een lam werd Hij ter slachting 

geleid; als een schaap dat stom is 

voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn 

mond niet open.

“Begrijpt u 

ook wat u 

leest?” 

Handelingen 8:30

JESAJA 53:6-7



“En Filippus deed 

zijn mond open 

en, uitgaande van 

dat Schriftwoord, 
verkondigde hij 

hem Jezus. ”

Handelingen 8:35



Een hoopvolle 

boodschap 

voor 

buitenlanders 

en eunuchs

Jesaja 56:3-7

En de vreemdelingen die zich bij de 

HEERE voegen 

om Hem te dienen en om de Naam 

van de HEERE lief te hebben, 

om Hem tot dienaren te zijn; 

JESAJA 56



Want zo zegt de HEERE over de 

eunuchs (…) die vasthouden aan Mijn 

verbond: 

 Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn 

muren een plaats en een naam geven, 

beter dan die van zonen en dan 

die van dochters; een eeuwige naam 

zal Ik ieder van hen geven, een 

naam die niet uitgewist zal worden. 

JESAJA 56 Een hoopvolle 

boodschap 

voor 

buitenlanders 

en eunuchs

Jesaja 56:3-7



En de vreemdelingen die zich bij de 

HEERE voegen 

om Hem te dienen en om de Naam 

van de HEERE lief te hebben, 

om Hem tot dienaren te zijn; 

JESAJA 56 Een hoopvolle 

boodschap 

voor 

buitenlanders 

en eunuchs

Jesaja 56:3-7



Hen zal Ik ook brengen naar Mijn 

heilige berg, en Ik zal hen verblijden 
in Mijn huis van gebed. 

Hun brandoffers en hun slachtoffers 

zullen welgevallig zijn op Mijn altaar.  

Want Mijn huis zal een huis van 
gebed genoemd worden voor alle 
volken.

JESAJA 56 Een hoopvolle 

boodschap 

voor 

buitenlanders 

en eunuchs

Jesaja 56:3-7



“Kijk, daar is 
water; wat 
verhindert 

mij gedoopt 
te worden?”

Acts 8:36



“En de eunuch 
zag hem niet 

meer, want hij 
vervolgde zijn 

weg met 
blijdschap.”

Handelingen 8:39



Filippus 

verdwenen 

naar het 

noorden



Een

ongewone

route and 

roeping
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“En de eunuch 
zag hem niet 

meer, want hij 
vervolgde zijn 

weg met 
blijdschap.”

Handelingen 8:39



• Onmiddelijke gelovige gehoorzaamheid

• Bereid om cross-cultureel te werken 

• Stemt af op een hart dat God al 

voorbereid heeft

• Boodschap geworteld in Bijbels 

onderwijs

• Jezus is het hart van de boodschap

• Brengt vreugde in het leven van de 

ontvanger

Lessen uit deze ontmoeting:
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